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Artikel 18-23 en 26 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Pennen en papier het lied/gedicht van vraag 4.  

• Bord met stiften / vel papier met pennen voor het woordweb uit de alternatieve 

startopdracht.  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Jesaja 1  

✓ Jesaja 53 

✓ Galaten 4:1-7 

✓ Efeze 2:11-22 

✓ Hebreeën 2:5-18 

✓ Hebreeën 9:11-28 

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 18-23 en 26 

✓ Heidelbergse Catechismus zondag 5-6 en 23-24 

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 40:4 

✓ Psalm 65:2 

✓ Psalm 51:7 

✓ Psalm 111:5 

✓ Psalm 130 

✓ Create in me a clean heart  

✓ De grote Hogepriester 

✓ Heer’, Uw bloed dat reinigt mij 

✓ Ik wil zingen van mijn Heiland  

✓ O God Die mij hebt vrijgekocht  

• Gebedspunten:  

✓ Dank God voor de gave van Zijn Zoon.  

✓ Dank de Heere Jezus voor Zijn liefde, Zijn lijden en sterven voor zondaren.  

✓ Bid om verzoening van onze zonden, dat we rechtvaardig voor God mogen staan door 

het geloof in de Heere Jezus.  
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Doelstelling  

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:  

1. Wat is de betekenis van verzoening en rechtvaardiging?  
2. Wat betekent het om in Jezus te geloven?  

 

Alternatieve (start)opdracht 

• Waar denk je aan bij opofferen? Lees het volgende verhaal voor:  

In 1941 werd de Poolse priester Maximiliaan Kolbe door de Gestapo ingerekend en naar 

concentratiekamp Auschwitz afgevoerd. Na een vermeende ontsnappingspoging van een 

gevangene uit de barak van Kolbe werden tien mannen veroordeeld tot de hongerdood in 

een bunker. Onder hen was een vader van twee kinderen. Kolbe bood zich aan als 

plaatsvervanger voor deze man. De tien mannen werden op 31 juli 1941 vastgezet. Toen 

op 14 augustus nog steeds vier mannen, onder wie Kolbe, in leven waren, kregen zij een 

dodelijke injectie. 

Wat doet dit verhaal met jou? Op welke manier lijkt Kolbe op de Heere Jezus? Kun jij 

persoonlijk zeggen: ‘Jezus offerde Zich voor mij op’? 

• Maak met elkaar een woordweb bij het onderwerp van deze schets. Schrijf in het midden 

‘God de Zoon en de verzoening’ en laat iedereen erbij schrijven wat dit bij hem/haar 

oproept.  

 

Achtergrondinformatie – bij de artikelen 

Op de achtergrond van de artikelen 18-21 staat de belijdenis van Chalcedon (451) over de 

twee naturen van Christus: Die naturen zijn ongemengd en onveranderd, ongedeeld en 

ongescheiden, zó heeft de kerk toen uitgesproken.  

 

In de dagen van de Reformatie werd de menswording van de Heere Jezus fel bestreden door 

de Wederdopers. Zij stelden dat de zonde in de natuur zit. Zo was het voor hen onmogelijk te 

geloven dat Christus die menselijke, zondige natuur heeft aangenomen. Ze maakten er dan 

ook wat anders van: Jezus is niet geboren uit de maagd Maria, maar in Maria. Hij is enkel 

door haar heengegaan zoals een zonnestraal valt door een vuile ruit of zoals water stroomt 

door een vuile goot. Maria is dan die vuile goot, dat vuile raam. Christus is het zuivere water. 

Hij heeft – om zo te zeggen – in haar schoot vertoefd als een gast in een hotel. Zo alleen bleef 

Hij buiten het slangenvenijn van de zonde.  

 

In artikel 18 wordt daartegen krachtig stelling genomen. Christus heeft de ware menselijke 

natuur. Vandaar ook dat onze belijdenis die vijf namen noemt: David, Maria, Juda, Isaï en 

Abraham.  

 

Artikel 21 spreekt over de ordening van Melchizedek. Deze Melchizedek (Genesis 14) heeft 

zijn preisterschap niet te danken aan afstamming uit een bepaald geslacht of stam. Vergelijk 

Hebreeën 7:3. Hij, de koning van Salem, de vredevorst, is een type van Christus. Ook Christus 

is op een bijzondere manier in het priesterambt gesteld en Hij heeft de belangen van de Zijnen 

behartigd en heeft hen heengeleid tot de volle zaligheid.  
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Deze bijzondere Hogepriester is dan ook de lijdende Hogepriester, Die Zijn programma heeft 

gevonden in Jesaja 53.  

 

Geen ander middel te versieren (artikel 21) 

Dat woord versieren betekent uitdenken. Hier wordt een duidelijke stelling genomen tegen 

Rome, waar men probeert op allerlei manieren zelf rechtvaardig voor God te zijn.  

 

Doch wij verstaand niet dat het (…) het geloof zélf is dat ons rechtvaardigt (artikel 22).  

Het geloof brengt ons de gerechtigheid niet op zichzelf, maar doordat het zich op Christus 

richt. Het geloof is slechts het kanaal waarlangs, of de lege handen waarin wij Christus, onze 

gerechtigheid, ontvangen. Het is dus wat anders op ons geloof te steunen (steunen op een 

lege hand?) of op Christus te steunen.  

 

Maar Jezus Christus, ons toerekenende al Zijn verdiensten … (artikel 22) 

Let op het woord ‘toerekening’ in artikel 22 en 23. Dat is naar de Schrift is, volgt uit Genesis 

15:6 en Romeinen 4. Op de vraag: hoe wordt Christus en Zijn gerechtigheid ons deel (zodat 

wij op grond daarvan worden vrijgesproken in het gerecht van God) moet het antwoord luiden: 

door toerekening. Het is niet zo dat wij geen zonde meer hebben (wij hebben er helaas vele), 

maar God rekent ze niet toe. Wie het volgende verstaan kan, is dicht bij het geheid van de 

zaak: Hoe zijn wij rechtvaardig voor God? Antwoord: Op dezelfde wijze als Christus een 

zondaar is geweest (Calvijn in zijn commentaar op 2 Korinthe 5:21).  

 

En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende (artikel 23) 

De leer van de onverdiende rechtvaardiging is niet het dak van het gebouw, dat het gebouw 

wel dekt maar waarop geen gebouw kan rusten, maar deze zuivere leer is het fundament. Is 

het niet wonderlijk hiermee gesteld? Juist waar nu alles van de mens wegvalt, daar staan wij 

het meest vast. Mist wij maar ditzelfde fundament vasthouden en niet loslaten. Wij zijn zo 

dwaas dat wij liever overal gronden van willen maken en … onszélf al de eer gevende.  

 

Maar deze Middelaar (…) moet ons door Zijn grootheid niet verschrikken (artikel 26) 

Hij zou ons kunnen verschrikken omdat Hij niet alleen een ware menselijke natuur, maar ook 

een waarachtige goddelijke natuur heeft. toch moet dit ons niet bevreesd maken, want: 

a. Wie bemint ons zoals Hij?  

b. Wie is meer in staat om ons te helpen dan Hij?  

c. Wie zal eerder verhoord worden dan Hij?  

Zo is Hij ons zeer nabij en is Hij onze Ladder Jakobs, welker opperste (Zijn goddelijke natuur) 

aan de hemel raakte, maar die ook tot de aarde reikte (Zijn menselijke natuur).  

 

Dit gebruik … dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren (artikel 26) 

Allerlei heiligenfiguren plaatste men als middelaar tussen God en ons. Deze konden met hun 

verdiensten en voorbeden onze voorsprekers zijn. Dit noemt artikel 26 geen heiligenverering 

maar heiligenontering.  
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Daarom, de apostel, willende deze zotte vrees … (artikel 26) 

Er is derhalve onderscheid tussen vrees en vrees. De vrees, die hier bedoeld wordt, behoort 

niet tot de vreze des Heeren, maar is ongelovige vreesachtigheid, waaruit heiligschennis 

voortkomt. Van deze vrees moeten wij verlost worden, en dat kan alleen de liefde doen. Zie 1 

Johannes 4:18.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

- 

 

1. Je kunt er ook voor kiezen de teksten te verdelen over verschillende groepjes.  

Psalm 90:2 en Galaten 4:4 → In Zijn Godheid is Hij eeuwig; Hij is als Mens in de tijd 
geboren.   
Psalm 121:4 en Lukas 8:23-24 → God sluimert of slaapt niet. Jezus heeft als Mens 
moeheid gekend en had slaap nodig.  
Psalm 23:1 en Handelingen 8:32 → Hij is Herder Die zorgt en leidt, en het schaap dat 
geslacht wordt.  
Johannes 6:35 en Mattheüs 4:2 → Hij is het Brood dat leven geeft en als Mens heeft Hij 
honger geleden.  
Johannes 7:37 en Johannes 19:28 → Als God kan Hij de eeuwige dorst van mensen 
lessen, als Me 

 

2. Omdat we te maken hebben met de gevolgen van de zonden. Daar kunnen we niet 

zomaar overheen stappen omdat de Heere dat ook niet kan.  

 

3.   

a. Er moet straf volgen op de zonde en die straf moet gedragen worden. Dat vraagt 

Gods rechtvaardigheid en dat is wat Jezus doet als Hij sterft aan het kruis.  

b. Dat betekent dat er genade en vergeving mogelijk is voor ieder die zijn zonde belijdt 

en laat.  

 

4. -  

  

5.  De hogepriester bracht met Grote Verzoendag het offer ter verzoening. Elke hogepriester 

moest dan ook voor zijn eigen zonden een offer brengen. Maar het offer dat Jezus brengt 

als Hogepriester is alleen voor Zijn volk, Hij heeft geen zonden die verzoend hoeven te 

worden. En het offer dat Hij brengt is Zijn eigen leven. Hij is dus offer en priester tegelijk.  

 

6.   

a. Romeinen 4:5 – het is God Die de goddeloze rechtvaardigt. Deze gerechtigheid ontvang 

je niet door te werken, maar alleen door het geloof.  

2 Korinthe 5:21 – Jezus had geen zonde maar werd tot zonde gemaakt. Door Zijn offer 

kunnen wij rechtvaardig voor God staan. Hij draagt onze zonde, door het geloof 

ontvangen wij Zijn gerechtigheid.  
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b. Persoonlijk 

c. Dat ontvang je, door het werk van de Heilige Geest. Je krijgt het als je er om vraagt, om 

bidt.  

d. Alle schatten en weldaden die Jezus aan het kruis voor Zijn volk heeft verdiend. Denk 

aan: vergeving, verlossing, eeuwig leven, rechtvaardigheid, heiliging, enz.  

 

7.   

a. Rechtvaardig betekent dat de verhouding recht, goed is. Er staat niks meer tussen God 

en jou in, alles is goed. De zonde is weg.  

b. Door het offer van de Heere Jezus ontvangt de zondaar de rechtvaardiging. God ziet 

hem in Christus als rechtvaardig, alsof hij geen zonde gedaan heeft. Tegelijk blijft 

iemand die wedergeboren is een zondaar. Hij wordt een twee-mens: zondaar en 

rechtvaardige tegelijk.  

c. Persoonlijk.  

  

8. Jezus heeft als de grote Hogepriester het offer ter verzoening gebracht. Daar mag je zeker 

van zijn. Als je in Hem gelooft, mag je weten dat je zonden vergeven zijn. En deze 

Hogepriester heeft in Zijn leven alles meegemaakt wat jij ook meer mee kunt maken. 

Daarom kan Hij als geen ander meelijden in je moeite, zwakheid en aanvechtingen. 

Daarom mag je vrijmoedig tot Hem komen, in gebed, om te vragen om genade en 

barmhartigheid. Hij wil je helpen, op Zijn tijd.  

  

Slotopdracht 

-  


